
over het boek

Stemmen uit stilte
 over Rainer Maria Rilkes Elegieën van Duino

van Rudy Vandercruysse

door:  Christine Gruwez

Rudy Vandercruysse was in de jaren tachtig medeoprichter van en docent 

in de antroposofische Vrije Volkshogeschool in Antwerpen. Hij woont sinds 
geruime tijd in Duitsland en publiceerde in het Duits bij verschillende 
uitgeverijen (o.a. Die therapeutische Dimension des Denkens, Herzwege,   

Wo bist du? en Ich und mehr als ich). 

Christine Gruwez zal in haar lezing over het boek Stemmen uit stilte van 

Rudy Vandercruysse o.a. getuigen over hoe zij in gesprekken met Rudy 
Vandercruysse dit boek heeft zien ontstaan.

• vrijdag 23 januari 2026 om 20u

• Hiberniaschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen

• bijdrage: €10,00 – prijs van het boek: normaal: €21,50 – op 23/1: €17,50

• vooraf  aanmelden op het mail-adres: 

  initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

organisatie: vzw Antroposofische Vereniging, initiatiefgroep Antwerpen, i.s.m. vzw Via Libra
V.U.: W. Govaerts, Diksmuidelaan 127, 2600 Antwerpen, initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be


